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Beste Ieperlingen, 

2020 zullen we nooit meer vergeten.  

Ineens zaten we midden in een gezondheidscrisis waarvan je dacht dat die enkel in films bestond.  

Maar helaas, het is realiteit geworden voor ons allemaal. 

Onze samenleving door elkaar geschud en ons doorzettingsvermogen serieus op de proef gesteld.  

Menselijk en economisch werd onze stad hard getroffen.   

En ik wil dan ook starten met een grote en oprechte dankjewel aan jullie allemaal.  

Merci voor de vele inspanningen, merci om vol te houden.  

Ik heb de voorbije maanden met eigen ogen gezien hoe jullie zorgen voor elkaar, wat een warme 
stad Ieper is.  

Boodschappen doen voor de buren, witte lakens en beren aan de ramen, zoveel vrijwilligers die de 
handen uit de mouwen steken.  

De inzet van talrijke medewerkers in de zorgsector, die in de frontlinie staan van deze crisis.  

Ondernemers, handelaars die creatief hun bedrijf een andere invulling gaven en zelfs ‘durf’ toonden 
om in deze vreemde tijden net te investeren in hun zaak. 

Dat maakt me preus op onze stad, preus op onze veerkracht.  

En hoe graag we het ook anders hadden gezien, het virus is nog niet weg.   

Ook de feestdagen moeten we in een beperkte kring vieren.  

Dat vind ik net als jullie bijzonder jammer, dé periode bij uitstek van knuffelen, dicht bij familie en 
vrienden… maar het is en het kan niet anders.  

We moeten nog even volhouden, up uzze tanden bitten.  

We mogen het virus echt geen kans meer geven.  

Laten we dat samen doen, voor elkaar. 

En weet alvast dat onze stad, onze diensten en de vele medewerkers bereikbaar blijven en klaarstaan 
voor wie hulp nodig heeft.  

Beste Ieperlingen, 

Laten we tijdens de feestdagen vooral genieten van de kleine dingen. Maak het extra gezellig thuis, 
met veel lichtjes en pakjes, en vergeet zeker even de weegschaal. 

Mijn diepste wens voor 2021 is snel terug de dynamiek en de ambiance in onze stad te voelen, te 
zien, te proeven.  

Dat we ons leven én vooral elkaar terug kunnen omarmen. 

Fijne feestdagen en hou jullie goed! 


